
2025-03-18 Bélvedère, ss Rotterdam,  LantaarnVenster 
                                                                                                                                                                                                      
We vertrekken met z`n tienen vanaf metrostation Rijnhaven. Er tegenover café De Pijp. Er waait een 
koude wind dus lopen we niet langs de Maashaven maar direct langs de Jumbo naar het Deliplein. In 
het Santosgebouw komt het Nationaal Fotomuseum, we wandelen langs Walhalla en het 
Landverhuizersmuseum in aanbouw. Beide musea komen volgend jaar voor een bezoek in aanmerking. 
We wandelen door en komen bij verhalenhuis Belvédère waar we de koffie gebruiken. Dan gaan we 
langs Cargill en de Maas waar we langs een beeld van de roeiers komen. Even verder zien we het 
beeld van Ketelbinkie, we kennen hem van de Edam de oude schuit en sjouwend met zijn ketels, dit 
vertolkt door Gerard Cox. We komen bij het punt waar de Flashboat van wal gaat en een wormenhotel 
1000 wormen bevat. 
Bij de ss Rotterdam worden we opgevangen en doorverwezen en gaan met de lift, zien al het moois en 
gaan via het achterdek met de lift naar de straatkant. Via poortjes en een school komen we weer bij het 
Deliplein. Via de Rijnhavenbrug wandelen we naar Lantaarn Venster waar we thee en een crock 
monsieur namen. Bij het metrostation Wilhelminaplein gingen we huiswaarts, toch een goede 10.000 
stappen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


