
2024.10.29  Lombardijen     
 
De vorige keer dat we hier wandelde stond het olifantsgras nog volop tussen Ogierssingel en 
Molenvliet, Dus eens kijken hoe het nu is. We hebben van Loes wel informatie gehad maar nu het met 
eigen ogen bekijken. 
We spraken af bij metrostation Maashaven en gingen verder met lijn twee naar de Molenvliet. Daar 
werden we opgewacht door de wandelaars uit de buurt. Met zijn negenen gingen we op pad. 
We zien de Zonnetrap van toendertijd woningbouwvereniging Lombardijen-Vreeuwijk en links de nieuwe 
nieuwbouwwijk. Ruim opgezet met mooie bungalows, veel water en veel groen. We komen langs een 
kas en vragen ons af wat er me gaat gebeuren. Via de Ogierssingel komen we op de Bierens de 
Haanweg. Bierens was tot 1943 wijsgeer en theoloog. Bij café `t Haantje gezellig koffiedrinken. We 
waren kort onderweg toen het bij de Karl Marxstraat begon te regenen. Gelukkig was het snel weer 
droog. We komen langs de Paus Johannesschool en steken de drukke Spinozaweg over en komen in 
het groen. Corrie wist een pad dat naar het volkstuincomplex ging. Vanuit dit complex kom je gelijk bij 
de kinderboerderij De Kooij. Er hing een bord waar alle dieren werden voorgesteld. Wat we meestal niet 
doen, we hebben dezelfde weg terug gewandeld en zijn bij café `t Haantje gaan lunchen. Voor de 
wedstrijd komen veel Feyenoorders hier ook.Voor enkelen loempia speciaal, voor andere tosti en 
gezellig bijpraten. Dit keer geen lange wandeling, maar we konden toch 8000 stappen aftikken. 
We wensen Loes beterschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

            
           



 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


